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Beste ouders, lieve kinderen,

De zomervakantie staat voor de deur, een 
tijd waarin we even kunnen ontsnappen aan 
de dagelijkse drukte. Laten we deze kostbare 
tijd benutten om écht aandacht te schenken 
aan elkaar. Samen picknicken in het park, een 
spelletje spelen, of gewoon samen genieten van 
een boek.

Laat de telefoons en tablets even rusten en maak 
tijd voor elkaar. Want in die momenten ontstaan 
de mooiste herinneringen.

Een fijne vakantie gewenst!

Brecht Van Mullem 
directeur

WOORDJE VAN DE DIRECTEUR MEESTER WORDT DIRECTEUR!
Een meesterlijke octopus. Zo kunnen we 
Meester Bart het best omschrijven. Reeds 
sinds het milleniumjaar 2000 spreidt hij 
zijn tentakels doorheen de school. Het 
hoekenwerk in elkaar boksen, een escaperoom voor zijn klas 
bouwen, de belichting en geluid van het schoolfeest opstellen, 
zeeklassen organiseren of een pionier in het  Bednetverhaal 
voor zieke kinderen zijn: een fluitje van een cent voor deze 
onvermoeibare enthousiasteling! Steeds recht door zee, steeds 
met de glimlach op het gezicht.

Vanaf 1 september kan je Bart terugvinden aan het roer van 
het schip van SBS De Vlieger. De octopus wordt een kapitein. 
Onze eigen Davy Jones, al ziet hij er gelukkige heel wat beter 
uit!

VELDLOOP
Met Alexander Doom heeft Roeselare 
een rijzende ster van de atletiek in zijn 
midden. De opvolging is verzekerd, dat 
bewezen 300 ‘vliegertjes’. De leerlingen 
van het lager strikten hun veters en 
scheurden over het parcours op het 
hockeyveld.

En of onze leerlingen wilskracht 
toonden… Iedereen haalde met een 
brede glimlach de finish.

Hoera voor alle atleten. Goud voor 
iedereen!

WATERPRO(O)F
Tussen alle regenweer door brak eindelijk een 
mooie dag aan. Vol enthousiasme trokken 
we richting een poel bij het Sterrebos.

We werden verwelkomd door de 
getransformeerde Meester Geert tot 
Professor Geert.

Met de missie: Onderzoek de waterkwaliteit.

Gewapend met schepnetjes begonnen we 
aan onze opdracht. 

Onder leiding van Professor Geert leerden 
we over de diverse dieren die we in de 
poel vinden.  We vulden de aquariums met salamanders, muggenlarven,  
poelslakken... Sommigen van ons waren zo enthousiast dat ze dachten zelfs op 
de bodem te kunnen zoeken!

Tot onze vreugde ontdekten we al snel dat de poel van uitstekende kwaliteit 
was.

De afsluiting van onze expeditie was een ‘lekkere’ kikkerrace.



#SPORTERSBELEVENMEER
Sporten geeft energie, maakt ons 
fitter én gelukkiger! We werken ook 
aan sociale vaardigheden en leren we 
omgaan met falen, succeservaringen, 
winnen en verliezen. In alle opzichten 
is de sportweek een win-win situatie, 
iets waar we als school graag op 
inzetten! De leerlingen van het eerste 
leerjaar genoten met volle teugen van 
de mix tussen les en sport, het was 
een TOPWEEK!

EEN BEESTIGE DAG
Ondanks het wispelturige weer van de afgelopen 
dagen, konden we die dag rekenen op een 
stralend zonnetje! Een bus vol super enthousiaste 
peuters reed richting kinderboerderij Den Ast in 
Lichtervelde.

Daar beleefden we een ‘beestige’ dag vol 
interessante boerderijdieren, maar ook vol leuke 
activiteiten!  Moe maar voldaan keerden we 
‘s avonds terug naar school… 

OPZIJ, OPZIJ, OPZIJ…
Met deze nostalgische hit van Herman van Veen in gedachte vertrokken 
de kindjes van het tweede kleuter op schoolreis naar Burapark in 
Lichtervelde. Klimstructuren, glijbanen, trampolines en nog veel meer 
stond klaar om te veroveren.

Rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan… 
Zo kunnen we deze prachtige dag het best omschrijven. Kan je je er 
iets bij voorstellen?

SPORTDAG INDIANEN
Op 30 mei hadden de indianen hulp nodig. Het 
opperhoofd had namelijk geen enkele pluim meer. 
Gelukkig stonden de peuters en kleuters paraat 
om de indianenstam te helpen. Doorheen de dag 
speelden we spelletjes om pluimen te verdienen. 
Wat was het opperhoofd blij toen hij zag dat we 
alle pluimen hadden verzameld.

SCHOOLFEEST
O, o, o, … wot wos ons ‘Schoolfeest O’ een soccos!

Alle kinderen straalden op het podium: het eerste leerjaar was samen met professor Odette op zoek naar haar vriend, het 
tweede leerjaar was de letter O kwijt, het derde leerjaar zat midden in de Olympische Spelen, het vierde leerjaar was op stap 
met Otje, het vijfde leerjaar was met de trein naar Oostende en bij het zesde leerjaar was 007 op bezoek.

En laat ons eerlijk zijn: vanop het podium zagen jullie (het publiek) er ook schitterend uit. Bedankt voor de massale opkomst en 
warm applaus. De kinderen hebben dit hard verdiend.

Benieuwd welke letter we volgende keer trekken.



ZEEKLASSEN
Na weken en maanden helse weersomstandigheden kwam de zon plots 
piepen. Ideaal, want ons derde en vierde leerjaar vertrok op zeeklassen. 
Bestemming van deze trip: Flipper in De Panne. Dat al die willen te kaap’ren 
varen mannen met baarden moeten zijn, is voorgoed achterhaald.

Meester Wouters blotenvoetenpad, strandjutten, zandkastelen bouwen, 
vliegers maken, stinkende dode krabben en vissen verzamelen, casino-
avond, allemaal memorabele momenten die de kinderen nooit zullen 
vergeten.

We leerden ook dat haringen scheetjes laten, dat het bij eb heel moeilijk 
is om water in je slotgracht te laten lopen en dat juf Sonja een enorme 
fan is van Rod Stewart.

Moe maar heel voldaan sloten we de laatste dag af met een ijsje en een 
ritje op de ‘billekarre’.

Foto’s zeggen meer dan duizend woorden, maar toch kunnen ze niet weergeven hoe ZEETASTISCH het wel was! 
#makingmemories #devliegeropzeeklassen #derdevierdeleerjaar



KLEUTERONTBIJT
Op zondag 2 juni was het een feestelijke ochtend op school! De peuters en 
eerste kleuters schoven samen met hun ouders aan bij het kleuterontbijt, 
georganiseerd door de ouderraad. Het menu bestond uit versgebakken spek met 
ei, heerlijke poffertjes, geurige koffie en een uitgebreid buffet van koffiekoeken 
en andere lekkernijen. In een gezellige sfeer konden ouders en leerkrachten elkaar beter leren kennen.

Een hartelijk “dankjewel” aan de ouderraad voor deze geslaagde ochtend!

DANKJEWEL OUDERRAAD!
Bij de start van de zomer trakteerde de ouderraad met 
een ijsje als dessert na het eten. Een genietmomentje 
voor jong en oud!  

KALENDER
De infoavonden voor het komende schooljaar staan 
op deze momenten gepland:

donderdag 29 augustus om 19.00u.: 
eerste leerjaar (ouders + kinderen die starten in het 
eerste leerjaar)

dinsdag 10 september om 19.00u.: 
eerste en tweede kleuter - tweede, derde en vierde 
leerjaar (enkel voor ouders)

donderdag 12 september om 19.00u.: 
derde kleuter, vijfde en zesde leerjaar (enkel voor 
ouders)

Het verwelkomingsmoment voor de kleuters gaat 
door op donderdag 29 augustus.

U bent tussen 17.00u. en 19.00u. samen met uw 
kleuter welkom in de klas voor een kennismaking met 
de juffen.

De vrije dagen voor het komende schooljaar zijn: 
maandag 30 september 2024 
woensdag 20 november 2024 
vrijdag 7 februari 2024 
vrijdag 2 mei 2024

CLB
Vrij CLB Trikant is tijdens de vakantie open van 
maandag 1 juli tot en met woensdag 10 juli en van 
maandag 19 augustus tot en met 31 augustus.

Dit telkens volgens deze openingsuren:

• 8u30 tot 12u00

• 13u00 tot 17u00 (vrijdag tot 16u00)

Telefoonnummer: 051 25 97 00

Je kan ook terecht op de CLBch@t.


